
PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ LÊ QUỐC HÙNG 
TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SỞ NGOẠI VỤ TPHCM 

(Hội trường Thống nhất, TPHCM, 9:00, ngày 19 tháng 12 năm 2005) 
 
 
 
- Kính thưa Đồng chí Nguyễn Dy Niên,  
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, 
 
- Kính thưa Đồng chí Lê Hoàng Quân,  
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
TPHCM, 
 
- Kính thưa Đồng chí Lê Thanh Hải,  
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 
TPHCM,  
 
- Kính thưa các Đồng chí Lãnh đạo Thành phố, các tỉnh, 
 
- Kính thưa các Đồng chí lão thành cách mạng, 
 
- Thưa các vị Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện các Tổ chức Quốc tế 
tại TPHCM, 
 
- Thưa các đồng chí và các bạn, 
 
 Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng những 
sự kiện trọng đại của dân tộc, hôm nay Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Sở và đón nhận 
Huân chương Độc lập hạng 3. Thay mặt hơn 200 cán bộ công nhân 
viên Sở, tôi xin xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới lãnh đạo Bộ 
Ngoại Giao, lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo các tỉnh, các đồng chí cán 
bộ lão thành, đại diện các cơ quan lãnh sự và các tổ chức quốc tế, đại 
diện các sở ban ngành thành phố, đại diện các doanh nghiệp, và các 
vị khách quý đã đến dự buổi họp mặt này. 
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Trên chặng đường 30 năm qua, môt khoảng thời gian chỉ bằng 
nửa tuổi đời của ngành ngoại giao Việt Nam, Sở Ngoại Vụ, mà tiền 
thân là Ban Ngoại Vụ thuộc Ủy ban Quân quản Sài gòn – Gia định, 
đã từng bước trưởng thành và không ngừng lớn mạnh cùng với sự 
phát triển của ngành nói riêng và đất nước nói chung. 
 
 
Kính thưa các vị khách quý, 
Thưa các đồng chí và các bạn, 
  
 Ngay sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, trong 
không khí hân hoan chào đón chính quyền cách mạng, ngày 2/5/1975, 
đơn vị đầu tiên của Ban CP 72 (Bộ Ngoại Giao, Chính phủ Cách 
mạng Lâm thời, Cộng hòa miền Nam Việt nam) với ba lô trên vai va 
khẩu súng trong tay đã tiến vào tiếp quản trụ sở của Bộ Ngoại Giao 
chính quyền Sài gòn.  Như thế, Ban Ngoại Vụ của Ủy ban Quân quản 
Thành phố Sài gòn – Gia định được thành lập tại trụ sở số 6 đường 
Alexandre de Rhodes, Quận 1.  Chúng tôi đã chọn ngày 2 tháng 5 
hàng năm là ngày truyền thống của Sở Ngoại Vụ. 
 
 Trong thời kỳ này, Ban Ngoại Vụ đã góp phần thực hiện nhiệm 
vụ đối nội của cách mạng trong giai đoạn mới là hoàn thành thống 
nhất, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội.  Ban Ngoại Vụ cũng đã 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên mặt trận đối ngoại, đón tiếp các 
phái đoàn Đảng và Nhà nước các nước anh em, để bày tỏ lòng biết ơn 
của Đảng, Nhà nước, và nhân dân ta với bạn bè năm châu đã hết lòng 
ủng hộ Việt nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, và cũng để 
giúp nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về tội ác và hậu quả chiến tranh, 
giúp phóng viên nước ngoài viết bài và đưa tin, tổ chức xuất cảnh cho 
người nước ngoài, giúp ổn định cuộc sống và thực hiện các chính 
sách đối với người nước ngoài còn ở lại thành phố. 
 
 Chưa đầy một năm sau, tháng Giêng năm 1976, Sở Ngoại Vụ 
Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập thay thế Ban Ngoại Vụ.  Kể 
từ đó, Sở chính thức là cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Ngoại 
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Giao, đồng thời là cơ quan đối ngoại chuyên trách của thành phố, 
chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh.  
 
 Hòa bình chưa được bao lâu thì chiến tranh biên giới Tây Nam 
lại nổ ra.  Trong thời kỳ này, Sở đã góp phần nói lên tiếng nói chính 
nghĩa để bạn bè và nhân dân thế giới hiểu hơn về thực chất của cuộc 
chiến tranh biên giới Tây Nam.  Nhiều đoàn khách quốc tế đã được 
cán bộ của Sở Ngoại Vụ hướng dẫn đến những “điểm nóng” như Ba 
Chúc, Tịnh biên, Xa mát. . . để bạn bè quốc tế thấy rõ tội ác của bọn 
Polpot - Ieng Xari đối với nhân dân ta.  Sau khi chính quyền mới 
được thành lập ở Campuchia, một bộ phận cán bộ của Sở Ngoại Vụ 
được lệnh gấp rút lên đường sang giúp bạn trong công tác tổ chức 
đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm Campuchia mới được giải 
phóng.  Trong những năm 1980, Sở đã thành lập Phòng K, chuyên 
trách về quan hệ với Campuchia. 

 
 Những năm đầu của thập niên 1980 là thời kỳ đất nước gặp 
nhiều khó khăn về kinh tế, lại phải giải quyết hậu quả của hai cuộc 
chiến tranh biên giới cũng như cuộc chiến tranh đã kéo dài 30 năm 
trước đó.  Thực hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, Sở Ngoại Vụ, cùng với Cục Quản lý Xuất 
Nhập cảnh Bộ Công An, đã tổ chức thực hiện chương trình đoàn tụ 
gia đình và các chương trình ra đi có trật tự khác.  Trong hơn 20 năm 
cùng phối hợp với cơ quan ngoại giao của các nước và các tổ chức 
quốc tế, 700.000 người đã được tổ chức ra đi hợp pháp từ Việt Nam.  
Đây là thành quả vừa mang tính nhân đạo, vừa mang tính chính trị, 
giải tỏa được nhiều vấn đề phức tạp về cả đối nội lẫn đối ngoại, nhất 
là khi Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao bình thường với Mỹ và 
một số nước khác.  Thực hiện được chương trình ra đi có trật tự đã 
góp phần hạn chế dòng người vượt biên bất hợp pháp, giải quyết hậu 
quả chiến tranh để lại, làm cho dư luận thế giới hiểu về chính sách 
nhân đạo của Việt Nam, phá tan những âm mưu phá hoại của các thế 
lực thù địch nhằm bôi xấu chế độ, đồng thời góp phần giữ vững an 
ninh, trật tự xã hội. 
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 Từ năm 1986, khi đất nước bước vào Đổi mới, thực hiện chính 
sách mở cửa, các hoạt động đối ngoại của thành phố tăng nhanh về cả 
số lượng và chất lượng.  Sở đã tham gia tích cực vào công tác thông 
tin tuyên truyền đối ngoại, chủ động mang đến cho cộng đồng quốc tế 
một cái nhìn khách quan và toàn diện về công cuộc Đổi mới tại Việt 
Nam, từ đó góp phần vào việc phá thế bao vây cấm vận với Việt 
Nam.  Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta còn nhớ Diễn đàn Các 
nhà báo Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức vào thời gian này.  
Được gặp gỡ và trao đổi với cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại 
diễn đàn đã tạo điều kiện cho nhiều bài viết tích cực về Việt Nam 
trong báo chí quốc tế.  Hình ảnh Việt Nam của một thời chiến tranh 
và nghèo đói đã dần dần được thay thế bằng một hình ảnh Việt Nam 
ổn định về chính trị, an toàn xã hội, và năng động về phát triển kinh 
tế.   
 
 Ngoài việc tổ chức tốt việc đón tiếp số đoàn khách ngày càng 
tăng đến thăm thành phố và hoàn thành tốt số lượng ngày càng lớn 
các công việc lãnh sự, Sở tiếp tục những hoạt động nhằm thúc đẩy 
quan hệ Việt-Mỹ như: hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích trong 
chiến tranh (MIAs), các chương trình định cư nhân đạo cho những 
người trước đây đi học tập cải tạo và trẻ lai Mỹ.  
 
 Bước vào thập niên 1990, khi đất nước tăng cường hội nhập 
kinh tế, thi hành chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, các hoạt động của Sở đã 
không ngừng phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu.  
 
 Số lượng các cơ quan đại diện lãnh sự tăng vọt từ một vài cơ 
quan có mặt sau 1975 lên tổng số 23 cơ quan Tổng lãnh sự và 8 Lãnh 
sự Danh dự. 
 
 Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị 
hợp tác với 16 địa phương nước ngoài, đa số đều là các thành phố 
lớn, có tiềm lực mạnh và đóng vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, 
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xã hội tại các nước đó.  Nổi bật là Busan (Hàn Quốc), Lyon và 
Rhône-Alpes (Pháp), Viên Chăn và Chămpassak (Lào), Phnôm Pênh 
(Campuchia), Thượng Hải, Quảng Châu (Trung Quốc), San Francisco 
(Mỹ).  Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco đã thiết 
lập quan hệ kết nghĩa trước khi chính phủ Hoa kỳ tuyên bố bình 
thường hóa quan hệ với Việt Nam. Sở Ngoại Vụ là cơ quan tham 
mưu của lãnh đạo thành phố trong các hoạt động song phương cấp 
địa phương và các quan hệ hợp tác quốc tế, hướng tới các mục tiêu 
ngày càng thiết thực và có hiệu quả.  Ngoài việc trao đổi thông tin, 
kinh nghiệm, học hỏi để nâng cao kiến thức quản lý đô thị lớn, những 
quan hệ hợp tác kết nghĩa cũng có những tác động tích cực về chính 
trị.  Chính nhờ có quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Thành phố Hồ 
Chí Minh và Thành phố San Francisco mà Thành phố Hồ Chí Minh 
đã có những tác động kịp thời với chính quyền thành phố San 
Francisco, góp phần làm thất bại âm mưu của một thiểu số người Việt 
cực đoan muốn thông qua một Nghị quyết công nhận lá cờ vàng ba 
sọc tại đây. 
 
 Ngoài ra, Sở Ngoại Vụ còn làm cầu nối để Thành phố Hồ Chí 
Minh tham gia các diễn đàn đa phương như Diễn đàn Thị trưởng 
Đông Á, Hiệp hội Thị trưởng các thành phố Pháp ngữ AIMF, Mạng 
lưới các chính quyền địa phương khu vực CITYNET, Hiệp hội các 
thành phố ánh sáng LUCI . . . 

 
 Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm giao lưu quốc tế quan 
trọng của đất nước.  Vì vậy, hầu hết các đoàn đến thăm Việt Nam đều 
ghé thăm Thành phố Hồ Chí Minh.  Trung bình mỗi năm Sở Ngoại 
Vụ tổ chức đón tiếp 100 đoàn khách quốc tế quan trọng đến thành 
phố. Điều đáng chú ý là không chỉ có sự gia tăng về số lượng mà tính 
chất thăm và thành phần của các đoàn khách quốc tế cũng ngày càng 
đa dạng hơn.  Có nhiều đoàn cấp cao đánh dấu những cột mốc trong 
quan hệ quốc tế của Việt Nam như đoàn của Tổng thống Pháp 
Francois Mitterand năm 1993, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước 
CHNDTrung Hoa Giang Trạch Dân năm 1995, Bí thư Thứ nhất BCH 
TW Đảng kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Cuba 
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Fidel Castro năm 1995, Thủ tướng Đức Helmut Kohn năm 1995, 
Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 2000 . . . Phần lớn các đoàn cấp cao 
đều có doanh nghiệp tháp tùng, điển hình là chuyến thăm của Tổng 
thống Mỹ Bill Clinton với số lượng doanh nghiệp tháp tùng lên đến 
gần 500 người.  Ngoài ra, Sở Ngoại Vụ, phối hợp cùng với các ban 
ngành thành phố, đã tổ chức thành công các sự kiện đa phương mang 
tầm cỡ quốc tế như Diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ Á – Âu, Diễn đàn 
APEC, SEAGAMES 22. 
 
 Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại ngày càng mang tính 
chủ động, chuyên nghiệp, và kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các đối 
tượng.  Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam 
thống nhất đất nước, thành phố đã chủ động tổ chức tuần lễ báo chí 
trước ngày 30/4 một tháng để mời phóng viên nước ngoài vào lấy tin.  
Sự kiện này đã thu hút gần 100 phóng viên thuộc 58 hãng thông tấn 
từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.  Hoạt động này đã quảng bá hình 
ảnh một thành phố đẹp, hiện đại, năng động phát triển, nhưng vẫn 
giàu bản sắc.  Các phóng viên hài lòng với những thông tin khách 
quan và trung thực về thành tựu sau 30 năm xây dựng và phát triển 
của Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
 Giai đoạn 2001 – 2005 đánh dấu một bước trưởng thành mới 
của Sở Ngoại Vụ.  Hoạt động đối ngoại đã có những bước tiến đáng 
kể trong bối cảnh quan hệ quốc tế của Việt Nam ngày càng mở rộng, 
vai trò và vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được nâng 
cao, hoạt động của Lãnh sự đoàn được mở rộng sang các lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo. . .  Công tác quản lý, hỗ trợ hoạt 
động của các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, cũng 
như việc quản lý người nước ngoài tại địa bàn ngày càng trở nên 
phức tạp, đòi hỏi ta phải đáp ứng phù hợp với luật lệ nước ta và thông 
lệ quốc tế. 
 
 Tuy  cục diện hợp tác là chủ đạo nhưng đấu tranh để làm thất 
bại âm mưu của các thế lực thù địch  vẫn là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng của việc thực hiện chính sách đối ngoại.  Sở Ngoại Vụ 
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hôm nay vẫn là một người chiến sỹ trên mặt trận an ninh đối ngoại, 
vừa đấu tranh với các thế lực thù địch vừa tích cực chủ động đối thoại 
để các đối tác trong cộng đồng quốc tế hiểu rõ thực chất của các vấn 
đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, các vấn đề của đồng bào 
thiểu số Tây Nguyên. 
 
 Giáo dục và đào tạo về kiến thức ngoại giao là một nhu cầu 
ngày càng tăng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập vào nền 
kinh tế khu vực và thế giới.  Để đáp ứng nhu cầu mới này, trong 5 
năm qua, Sở Ngoại Vụ đã thực hiện thêm nhiệm vụ đào tạo kiến thức 
đối ngoại và ngoại ngữ cho cán bộ đối ngoại và doanh nghiệp của các 
tỉnh phía Nam.  Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao 
và Ngoại ngữ (CEFALT) đã tổ chức các lớp kiến thức ngoại giao cho 
hơn 400 lượt cán bộ đối ngoại của thành phố và các tỉnh phía Nam 
trong năm 2005. Ngoài ra, CEFALT còn thu hút được gần 10.000 
lượt học viên mỗi năm vào các chương trình Anh ngữ phong phú và 
đa dạng, cũng như chương trình chuyên sâu đào tạo biên, phiên dịch, 
và các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ thành phố. Bên cạnh 
CEFALT, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) cũng tham gia 
đào tạo hơn 15000 lượt học viên Pháp ngữ phổ thông và chuyên 
ngành hàng năm.  
 
 Nhiệm vụ ngoại giao phục vụ kinh tế cũng được chú trọng và 
triển khai mạnh mẽ.  Bên cạnh những hình thức truyền thống để hỗ 
trợ các doanh nghiệp và các ban ngành, mô hình Trung tâm Dịch vụ 
Đối ngoại (FSC) đã bước đầu gặt hái được thành công và từng bước 
đang trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các doanh 
nghiệp thành phố và một số tỉnh. Với mô hình sáng tạo này, Sở Ngoại 
Vụ tin rằng hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế sẽ trở nên gần gũi 
và góp phần tháo gỡ những khó khăn bỡ ngỡ của các doanh nghiệp 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy quá trình phát triển 
kinh tế xã hội trên địa bàn các tỉnh phía Nam.  
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Kính thưa các vị khách quý, 
Thưa các đồng chí và các bạn, 
 
 Với những thành tích đã đạt được, Sở Ngoại Vụ đã góp phần 
tích cực vào thành công chung của ngành ngoại giao và công tác đối 
ngoại của thành phố trong ba thập kỷ qua.  Sở Ngoại Vụ đã vinh dự 
được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng III, Huân 
chương Lao động Hạng I, và Huân chương Độc lập Hạng III.  Nhân 
dịp đón nhận Huân chương Độc lập Hạng III trong ngày kỷ niệm 30 
năm thành lập cơ quan hôm nay, thay mặt lãnh đạo Sở, tôi xin bày tỏ 
sự trân trọng và lòng biết ơn đến: 
- Các thế hệ lãnh đạo Bộ, Thành phố, lãnh đạo các tỉnh, các sở ban 

ngành về sự chỉ đạo sát sao, quan tâm sâu sắc, và dìu dắt và giúp 
đỡ tận tình. 

- Các thế hệ cán bộ lão thành của ngành, những người đã có mặt và 
gắn bó với Sở Ngoại Vụ từ những ngày đầu, khi Ban Ngoại Vụ - 
tiền thân của Sở Ngọai Vụ - được thành lập cách đây 30 năm, 
những đồng chí đã trưởng thành từ Sở và thế hệ trẻ ngày hôm nay, 
những người đã và đang viết tiếp truyền thống quý báu của Sở 
Ngoại Vụ.   

 
 
Kính thưa các vị khách quý, 
Thưa các đồng chí và các bạn, 
  
 Trong thời gian tới đây, khi tình hình thế giới còn nhiều biến 
động và phức tạp, công tác đối ngoại tại TPHCM và các tỉnh phía 
Nam sẽ tiếp tục tăng.  Nhiệm vụ của ngành ngoại giao nói chung, 
trong đó có Sở Ngoại Vụ, sẽ hết sức nặng nề.  Tuy nhiên, truyền 
thống tốt đẹp của 30 qua, những kinh nghiệm quý báu của lớp người 
đi trước, và sức trẻ, kiến thức, sự vững vàng và tâm huyết của lớp 
người đi sau sẽ là những động lực để Sở Ngoại Vụ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính 
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sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước tại địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh phía Nam. 
 Đồng thời, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, và hợp tác của các cấp lãnh đạo trung ương và 
địa phương, các ban ngành đoàn thể, các đối tác trong nước và quốc 
tế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. 
 
 
 Xin chúc các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo thành phố, lãnh 
đạo các tỉnh, các vị lão thành cách mạng, các vị khách quý Việt Nam 
và quốc tế dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, và đạt được nhiều thắng lợi 
to lớn hơn nữa trong công tác. 
 
 
 Xin trân trọng cám ơn. 
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